Meditatie - WAAR ZUT GIJ ? - Genesis3:9

‘En de Heere God riep Adam en zeide tot hem: Waar zijt gij?’

Volgens vele mensen is de vraag van deze tijd: Waar is God? Ook deze vraag vinden wij in de bijbel.
Maar dan gesteld door kinderen Gods, die zich vroeger verheugden voor de aanwezigheid van God en
later lijden aan Zijn afwezigheid. Dan is de achtergrond een totaal andere dan wanneer nu van
verscheidene kanten gevraagd wordt: Waar ter wereld is God? Belangrijker dan onze vraag waar God
toch wel is, is Gods vraag aan ons: ‘Waar zijt gij?’

Deze vraag staat in een centraal gedeelte van de Schrift: Gen. 3. Het is zo gezegd één van de sleutels
om de gehele Schrift en ons eigen leven te verstaan. Wie Gen. 3 overslaat, verstaat de Schrift niet
meer! Daarom is het ‘sleutelen’ aan Gen. 3 geen ongevaarlijke bezigheid!

De bijbel begint bij God en niet bij de mens! Er wordt verteld, dat God hemel en aarde schiep, dat Hij
de mens naar en in Zijn beeld formeerde en .. . dat de mens ongehoorzaam is geworden: een
doelmisser, een overtreder, een opstandeling. Dat is geen kleinigheid! Want het viel de mens niet
moeilijk in het gebod, in de liefde en in de gemeenschap van God te blijven. Daarom is het weggaan
van God vrijwillig en moedwillig geweest. De mens heeft nee gezegd tegen God en trapte Hem op het
hart. De gevolgen waren en zijn verschrikkelijk! Naar de klassieke woorden van de Ned. Gel. Bel. (art.
17) heeft de mens zich in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen en zich geheel ellendig
gemaakt. Daarom mogen de woorden van deze tekst ons wel verbazen: En de Heere God riep Adam!

Het initiatief komt van Gods kant. Om het opnieuw met de woorden van art. 17 van de Ned. Gel. Bel.
te zeggen: ‘Onze goede God heeft Zich door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid begeven om de
mens te zoeken, toen hij al bevende voor Hem vluchtte’. Deze ietwat plechtstatige zin moet u woord
voor woord proeven en op u laten inwerken:

God heeft Zichzelf begeven . . . om te zoeken!

Dat wil zeggen: Hij was het niet verplicht, maar Hij deed het toch! Dat is pure genade, louter
welbehagen! Dit welbehagen krijgt een stem in de roep: ‘Waar zijt gij?’ De mens vroeg en vraagt niet
naar God. Adam loopt niet handenwringend door de hof met de kreet: O, wat heb ik gedaan? Nee, hij
vlucht! Dit is het beeld van u en mij! Elke gedachte voor een vrije wil of een half vrije wil wordt hier
weggeslagen! Gods Wil en Gods roep is bepalend. De zonde maakt de mens tot een dwaas, doet hem
de confrontatie met God ontlopen. Nu komt Gods stralenbundel op uw en mijn leven en Zijn stem
wordt gehoord. ‘Waar zijt gij?’ Deze roep is onthullend en doet ons ineen schrompelen met al onze
begrippen over goed en kwaad. In dit roepen is niet alleen ontdekking, maar ook genade! Want God
komt niet om te vernielen, maar om te troosten. En dat voor mensen, die op heterdaad betrapt
worden.

Dit roepen brengt ook alles mee. Want God belooft Zijn Zoon. In deze roep openbaart God de tweede
Mens: Jezus Christus, die aan Zijn roep geheel beantwoordt. Deze Zoon stelt Hij ons voor. Hebt u Hem
ontdekt? Want Hij laat zich vinden door mensen, die ook nu voor Hem wegvluchten en vol verbazing
Zijn heilstem horen!
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