
Meditatie 

‘O GOD, ONS SCHILD’ 

Psalm 84: 10 

Het is een groot verschil of een mens over God dan wel tot God spreekt. Het laatste is hier het geval. 

Wij luisteren hier naar een bidder. Dan staan wij op heilige grond. O God, ons Schild!  

Dit gebed wijst op een persoonlijke verhouding. God is een machtige God, de bidder is een 

verdwijnend, klein mens. Dit wijst op wedergeboorte, verlichting en op door de Geest geleid worden.  

O God! Daaruit spreekt de verwondering, de verbazing! leder, die voor God staat, wordt soms 

sprakeloos. Want God is zo overweldigend groot! Toen de tollenaar voor het eerst voor God stond, 

vormden zijn lippen de O van de verwondering en de verslagenheid. En toen kwam het hoge woord 

eruit: ‘O God, wees mij de zondaar genadig!’ Hier is het de O van de aanbidding. O God, ons Schild! 

Ik stel mij voor, dat de dichter gewond was. Aardse schilden waren en zijn ook tekort om voor de 

giftige pijlen van de satan beveiligd te zijn. Deze pijlen leveren wij zelf door onze zonden. Daarom 

hebben wij meer reden over onszelf dan over anderen te klagen.  

Maar nu is God het Schild. De koningen in Israël werden de schilden van en voor het volk genoemd. 

Dat wil zeggen: zij moesten het volk beschermen en ervoor strijden. Maar ook dit schild schoot tekort. 

God is ons Schild! Dit betekent: Hij is de almachtige hulp, de algehele dekking, de volkomen 

veiligheid.  

Wat een gebeuren is dat in ons leven, wanneer dit schild ons gaat dekken! Want wat is er 

verschrikkelijker dan dat wij vervloekt worden door de Wet van God? Waar is de beschutting tegen de 

toorn van God? Zie het aangezicht van Uw Gezalfde! Met deze gezalfde zal in eerste instantie David 

bedoeld zijn. Het was niet zo best met hem. Wanneer God weer naar hem gaat zien, is het volk 

opnieuw onder Zijn bescherming. David is een schaduw van Christus. Christus is de Gezalfde, de 

Geroepene. De dichter vraagt dan of God over de aardse gezalfde heen naar de gezalfde Messias wil 

zien.  

Dit is een treffend gebed! Ook voor ons! Immers naar wie anders dan naar de Gezalfde kan God met 

welgevallen zien? Wanneer God ons aanziet, dan verstijven wij! God kan ons niet aanzien dan in Zijn 

Gezalfde. God heeft een gezicht. Gelukkig! Daarop staan al de ontroeringen van Zijn hart te lezen. 

Zodra wij het echte geloof ontvangen gaan wij reageren op de ogen van God. Wanneer deze ogen in 

toorn op ons gevestigd staan, krimpen wij ineen. Wanneer Hij ons het gezicht van Christus laat zien, 

staan wij ontroerd! Want in dit gezicht staat het lijden onder de toorn van God om onze zonden te 

lezen. Maar ons hart komt pas tot rust - en dat telkens opnieuw - wanneer wij in Zijn gezicht lezen de 

eeuwige liefde van God!  

Ook vandaag hoort de Heere graag dit gebed. Want Zijn ogen en de onze ontmoeten elkaar alleen in de 

ogen van Christus. Zijn die ogen u bekend?  
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